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TOEVAL

Toeval

is geen toeval

er komen

mooie dingen

en

bijzondere mensen
op je pad

als jij ze nodig hebt

Hoe bizar
omstandigheden
soms ook zijn

dat neemt niet weg
dat toch

leven

speciaal

kan zijn

BOEKET

Fascinerend

de wereld om ons heen

zie de bloem

waar net

de zon op scheen
als sterretjes

in de wei

alle paardenbloemen
op een rij

een tulpenveld

als regenboog

wilde wingerd

klimt omhoog
verandert in de herfst
in viammend rood
kleurenpalet
oneindig groot

Jouw ogen zien

ik wil je geven

dit boeket voor altijd
elke dag van je leven




Jou

Ontdekken

bij jezelf

je diepste gevoel
VOOor jou

met genegenheid
VOor jou

je bent het

0 zo waard!

Gevonden

bij jezelf

je diepste gevoel
VOOr jou

trots

op jou

omdat jij

jouw grootste
waarde bent!
Rijkdom

Sta open

SPRONG

Sneeuwpret

is voor iedereen

?

waar

is nu mijn maaltje heen?

Ik ruik

het is wel in de buurt
sprong gewaagd

gat gegraven
succes?

?

Dat weet de schrijver niet... :-)




RIJKDOM

Sta open

vVOoor je omgeving
en ver

daar buiten
rijkdom

voor wie meer ziet
dan alleen
zichzelf

Als je kijkt

en ziet

word je gezien
vriendschap
ontstaat

dat

is rijkdom!

ALTIJD

Vergankelijkheid

lijkt op

vergaan van iets
maar

niets

van wat je dierbaar is
vergaat echt

want

in je hart

blijft het voor altijd




EMOTIE OMGEVEN

Geef emotie - Leven op je passen
de ruimte Ll beleven je liethebben
die het nodig heeft meeleven zoals jij

laat vergeven hen liefhebt
emotie —— omgeven

die donker voelt met mooie mensen

je niet
beklemmen
of

hinderen

in de beleving
van je leven
grijp

emotie

die straalt

als licht

je

kracht geven
die

je nodig hebt

die bij je passen
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HERFST EN LEVEN

Waait de wind

ik ben je kwijt

de wind waait

de tijd verstrijkt
blaadjes sneeuwen

ik kijk omhoog

vrolijk gedwarrel
kleuren van regenboog

Waait de wind

dit is herfst puur

de wind waait
rommelt in natuur
blaadjes vallen

ik kijk omlaag

een kleurig tapijt

als een warme kraag

Waait de wind

mijn gedachten mee
de wind waait

voel me tevree
blaadjes voeden
voor het nieuwe jaar
is de mest

vers en klaar
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Waait de wind

herfst die geurt

de wind waait

herfst die kleurt
dagen donker somber
voel ik mijn pijn

er brandt ook licht
nog wel heel klein

Waait de wind

lach en verdriet

de wind waait

tranen die niemand
ziet

ze zijn er wel

zoals een paddenstoel
slechts even zichtbaar
maar met een doel

Waait de wind

ja ik geniet

verwaait mijn grijns
niemand die ziet

wat zich afspeelt in mij
die zo zichtbaar geniet
al is het kletsnat

van herfst verdord riet

Waait de wind

ben dankbaar

de wind waait

herfst geeft een nieuw
jaar

ons pad om te gaan
nooit is dat klaar

van alles best veel

als ik naar de blaadjes
staar

Waait de wind
eindeloze jaren

de wind die waait
zonder zich blind te
staren

op einde

voor ons in zicht

maar voor de wind

een permanent gedicht

Waait de wind

ik geniet

van blaadjes die sneeuwen
niemand die ziet

tranen

niet van wind

om al het verdriet
van dierbaren

dat niemand ziet
wat raar

dat ik hier nu geniet
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EENVOUD

De eenvoud

van de liefde

die hebben wij gekend

met zoveel

kleine dingen

hebben we elkaar verwend

Dat geeft ons
wel een troost

in deze zware tijd
want velen

in de wereld
leveren

alleen maar strijd
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GEVOEL

Het kan je gebeuren
ineens een
overweldigend gevoel
van blijdschap
verdriet

geluk

pijn

rijkdom

en zo al meer

Ineens

is het daar

en schiet een pijl
in je hart

waarbij je weet
dat

de mooie pijl

de andere verzacht...
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AANDACHT BIJZONDER

Ik kan niet weten Eenvoudig

wat jij voelt kan

terwijl ik voel heel bijzonder zijn

wat jij ook voelt geen

ervaringen die gelijken spektakel

zonder te vergelijken geen

weet ik niet overdaad

wat jij nu voelt wel

weet ik toch bescheiden

wat jij bedoelt eenvoud
en

Een beetje troost daarmee

wat meer begrip 020

een arm bijzonder

om je schouder

je kijkt

wat minder sip

aandacht

het hoeft niet veel te zijn
hoe eenvoudig
kan het zijn
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STORM

Storm

hoor bij herfst

storm

hoort bij leven

storm

voel je soms

door je lichaam razen

Storm

stilte voor de storm
storm

gaat weer liggen
storm

laat zijn sporen na
storm

toont veerkracht
verliest kracht
wordt stil

rust

zoals wij
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GEMIS

Wat is gemis?
Wat is missen?

Niet de trein of het vliegtuig
gemis

van je werk

van je collega’s

van je gezondheid

van een dierbare

Gemis

ook

je onbevangenheid

die weg is

nu je kanker hebt

of hebt gehad

ja

ook die kun je missen...

Hoe moeilijk het ook is
onwijs groot het gemis
leren omgaan met gemis
zware lessen te leren
toch

Moois zien

vinden

doen

moois koesteren

zal je niet bezeren...
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DOOD

Dood

zit te wachten
op ons allemaal
we tellen af

op het moment dat we geboren worden

De een mag heel lang tellen
de ander kort

een ander véél te lang

die telt maar door

een ander véél te kort

die kon nog maar net tellen
vinden wij.....

Dood is

ongrijpbaar

VOOor ons

maakt onzeker
angstig

we praten er liever niet over
zo moeilijk

we verstoppen dood
onvindbaar ver

zo veilig

lijkt dat

toch
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laat dood erbij horen
omarm

dat maakt de weg
ernaar toe

minder eng

Ja!

We gaan allemaal dood!
Ja!

Dat is waar!
Zonneklaar!

Maar...

Dood zit al in mij

mijn horizon

is al dicht(er)bij

dat is toch anders

VOOor jou

met geen dood in het vizier
onbevangen plezier

een nog eindeloze horizon
als ik dat nog eens
beleven kon...

We gaan allemaal dood.

Ja.

Je helpt

dat meen ik echt
als je dat

nu nooit meer zegt

Dank!
Lief!
Love!
Liefde!




BLIJ ZIUN

Blij zijn
komt niet
van buitenaf
kun je

niet zoeken
kun je

niet kopen
kun je
nergens anders vinden
dan

in jou
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VERDRAAGZAAMHEID

Wat is
verdraagzaamheid?

Wat vind jij van
verdraagzaamheid?

Voor mij is
verdraagzaamheid
dat ik

anders

mag denken

dan jij

en

weten dat

we dan toch

om elkaar geven
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GELOOF Z0 moe WiJ
z0 uitgeblust

Geloof gun jou Verlaat
in jou je rust mij niet
geloof ik wil niet
dat het kan alleen zijn

koester alle momenten

van gisteren Ga nooit

vandaag alleen

tot dan ik wil altijd
bij jou zijn

Eindig

leven is niet eindeloos Kijk mij aan

boze frustratie in mijn ogen

helaas zo nutteloos ik wil zien

denk aan nu wat jij voelt

wat wel is gegeven

de moeite waard BIijf

leven beleven blijf bij me

tot voor jou mijn warmte

dat niet meer kan
accepteer het einde

zal je omarmen

dan... Jij bent
ik ben
Niet gemakkelijk samen
nee Zijn wij
geloof in jou wij

neem dat mee

24 25



OMA EN OPA

De meest bijzondere oma
was beslist die van mij
wanneer je ook kwam

ze was altijd blij

zoveel verhalen vertellen
nooit dat ze zei

ik heb wel genoeg gehoord

hoe kom je er bij...

nee hoor

oma vindt het altijd goed
zegt altijd

het is zo mooi wat je doet
ze geniet van mijn versjes
laat ze opa ook lezen

o, wat is het toch fijn

om bij hen te wezen!
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Z0o mooi is mijn droom
z0 zou het vast zijn

als opa en oma

nog hier zouden zijn
maar o jee

ze zijn hier niet meer
toch weet ik nog goed
van elke keer

dat ik hen ging bezoeken
hun graf o zo mooi

met planten en onkruid
als stralende tooi

totdat dat weg moest
helaas was dat echt

hun grafsteen toen maar
in mijn tuin gelegd

enja

0 z0 Mooi

met planten en onkruid
als stralende tooi
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DROOM

Mijn leven lang
schrijven
gedichten

rollen uit mijn hart
bij al wat ik voel

Ik

wens een bundel

VOoor jou

ik wil je helpen

met een lief woord
misschien zelfs een lach

Hoe mooi zou het zijn
een plaatje erbij

van al hetgeen ik kan
behoort illustreren
daar niet bij

Zij

kliedert er lustig op los
kleuren spetteren

veel meer dan een gros
kleuren die stralen
geven mij een blos
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Zij

wenst een boekje

VOor jou

zij wil je helpen

met een lieve illustratie
misschien zelfs een lach

Hoe mooi zou het zijn
een tekst erbij

van al hetgeen zij kan
behoort schrijven
daar niet bij

Droom

Onze droom

jij ziet

jij leest

van ons

VOor jou

met liefde gegeven
vooral voor die lach
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LEVEN

Blijdschap brengt een dag

als je lachen mag

lachen mag altijd

geeft vreugde en verblijdt

als leven niet is wat je wilt

en diep verdriet je stem verstilt

Lach

geeft je hart een tinteling

door die mooie herinnering

aan dit

aan dat

aan toen en ooit

leven niet vergooid

doet ook pijn als je herbeleeft
maar....

je hebt het allemaal wél beleefd!
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NAASTE

Kanker

Wat is kanker

welke ziekte dan ook

maakt niet uit

voor hen die ernaast staan....

Ik voel machteloosheid
machteloos

dan voel ik boosheid

boos

voel ik ook tranen

verdrietig

voel ik onrust in mijn lijf

angstig

voel ik onrust in mijn hoofd
strijdbaar

voel ik onrust in mijn hart
eenzaam

zoveel emoties zijn uitputtend
moe

ervaar ik zoveel onbegrip
verlaten

kan ik al die emoties met niemand delen
eenzaam

geen uitweg behalve bij mij zelf
wanhoop
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soms gaat het best heel goed
optimistisch

dan volgt weer de zoveelste tegenslag
pessimistisch

kost me moeite me weer op te richten
terneergeslagen

zie ik de storm alweer aanwakkeren
wanhoop

later blijkt het toch nog mee te vallen
opgelucht

krijgt mijn optimisme een opsteker
uitgelaten

wil ik zingen en dansen

vrolijk

hou ik vast aan elke strohalm gegeven
hoop

wil ik niet blijven hangen in frustratie
woedend

wil ik het geluk herkennen

blij

wil ik het geluk erkennen

positief

wil ik het geluk ervaren

dankbaar

ervaar ik dat ik dankbaar ben

geluk

dat ik het geluk heb te mogen zijn
zorgzaam
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en nog steeds niet alleen HALF

troost
en wanneer wel alleen Glas
intens verdrietig half vol
maar ook half leeg
intens dankbaar hou
dat wij er samen hebben mogen zijn ) . van
~. i, 3 \ half vol
dan
Treffend en alles omvattend : kan er nog
het leven van een naaste van alles bij
kies
voor
half leeg
dan
wordt het

alleen maar minder
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MOOlI

Je hoeft

niet mooi te zijn
om mooi

te zijn
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Aan de buitenkant
mooi

is mooi

maar

écht mooi
ben je
van binnen

LIEFDE

Liefde
is geen
vanzelfsprekendheid

Liefde

is een
wisselwerking
tussen
mensen

en

al wat er leeft

Liefde

is mooi

kostbaar
bijzonder
veelzeggend
belangrijk

in je leven

om te leven
vreugde te kennen
warmte te voelen

aandacht te krijgen
en al dat

ook

te geven
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